
We zijn allen geraakt door het niet aflatende geweld in de
Palestijnse gebieden en het leed, verdriet en de rouw die dit
veroorzaakt in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Israël.
De bombardementen op en het uithongeren van de Palestijnse
bevolking dienen te stoppen en de Israëlische gijzelaars dienen
terstond te worden vrijgelaten.
Naast hopen en bidden voor een vreedzame oplossing van dit
slepende conflict willen we ons aansluiten bij de initiatieven
die de Kerken in Rotterdam en het Rijnmondgebied zijn
gestart en ondersteunen we de oproepen om tijdens wakes
onze verbondenheid met de slachtoffers van het conflict te
laten blijken.
 
Data en plaats wakes.
Rotterdam, 14-8 19:00 uur Stadsklooster (Blijdorp)
Schepenstraat 69,
Rotterdam, 21-8 19:00 uur Bergsingelkerk (Noord) Bergsingel
150,
Rotterdam, 28-8 19:30 uur Paradijskerk (Centrum) Nieuwe
Binnenweg 25, Rotterdam


